
Wereld van Wie 

Het ongelooflijke verhaal van de wonderbaarlijke reis van Wie. Soms kom je thuis op een 

plek waar je nooit bent geweest. 

Met muziek, fantasie, poëzie, rituelen, rijst en vele andere verse ingrediënten, verzint 

Veenfabriek een wereld die waargebeurd verzonnen is. ‘Wereld van Wie’ is een 

voorstelling over hoe we de wereld betekenis geven met verhalen. En hoe dat mis 

kan gaan. Over Vietnam, verlies, voedsel, voorouders, vluchten en vriendschap.  

Wie is bang voor verhalen. Hij hoeft niet begrepen te worden. Zijn leven is niet 

voorbestemd. Wil je het toch vertellen dan moet je er dingen bij verzinnen: draken, 

zweven op wolken, andijviestamppot, ongehoorde melodieën. Geen verhaal waar je 

iets van moet leren. Niets om een punt mee te maken, stemmen te winnen, of 

oorlogen te beginnen. Wie zegt: ‘de dingen gebeuren gewoon’. Eerst ben je daar en 

dan ben je hier. Soms woon je in een huis aan het strand. Soms ben je dertig dagen 

op zee. Soms vangt iemand je op terwijl je niet weet dat je valt. Soms kom je thuis op 

een plek waar je nooit bent geweest.  

‘Wereld van Wie’ is een theatrale, muzikale en culinaire ervaring, tijdens de 

voorstelling wordt er gekookt en geniet het publiek van de vegetarische Vietnamese 

keuken. 
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